OVER MIJ

Ik ben Elke, CEREMONIESPREKER en
STORYTELLER voor afscheid.

Denken jullie aan een persoonlijk en bijzonder
afscheid?

Zoeken jullie iemand die met zachte stem en
oprechte woorden vorm geeft aan dit moment
van afscheid?

lemand die luistert, voelt en verwoordt wat leeft?

Ik sta naast jullie — met aandacht, zachtheid en
liefde voor het verhaal.

Voel je welkom om contact op te nemen. Ik
luister met mijn hart open.

Afschetd is als een
1t

Ko r

BIJZONDERE EN PERSOONLIJKE
AFSCHEIDSCEREMONIES OP
MAAT

Wanneer het leven stilvalt, kom ik zachtjes naar
jullie toe. [k neem plaats in jullie verdriet, luister
naar wat al gedeeld is en naar wat nog geen
woorden vond. We halen herinneringen naar
boven, laten beelden spreken en zoeken samen
naar de taal van liefde en verlies.

Geen haast, geen scripts — alleen ruimte voor
wat echt is.

Ik bouw een afscheid dat helemaal past bij wie
jullie moeten loslaten. Met woorden op maat, met
aandacht voor rituelen die troosten, voor muziek
die raakt en voor stiltes die mogen blijven. Ik
schrijf met zorg. Ik stem af. Ik begeleid wie wil
spreken of stil aanwezig wil zijn.

Op de dag zelf ben ik de stem die draagt wat

voor jullie te zwaar is om zelf te zeggen.

Met zachtheid verbind ik alles tot één geheel: een
liefdevol afscheid dat blijft bestaan in het hart van
wie achterblijft.




Lichtin het afscheid

In het zachte duister van het gemis,
waar tranen vallen en woorden zwijgen,
draagt de tijd een fluistering van troost,

die zacht je hart mag omhelzen en wiegen.

Verdriet mag zijn, als golven in de zee,
maar weet dat liefde nooit echt verdwijnt.
Ze leeft voort in elke herinnering,

en fluistert zacht: “Je bent nooit alleen.”

Afscheid is het einde van een verhaal,
maar ook het begin van stille verbondenheid,
een zachte hand die nooit echt loslaat,

een licht dat blijft, in de donkerste tijd.

Heeft u nog vragen?
Contacteer mij voor een
afscheidsceremonie bij

voorkeur telefonisch

+32476747863.
Een e-mail naar

therosebyelke@telenet.be

kan uiteraard ook.

Liefs, Elke

CEREMONIESPREKER EN STORYTELLER

met een open hart en zachte ziel geef ik vorm aan...

Een persoonlijke afscheidsceremonie - geschreven én
gebracht

The ‘Rose By Elke’ is een plek waar verbinding en bezieling
centraal staan — waar de essentie van het leven wordt
aangeraakt, waar de stilte gehoord mag worden en waar de
kracht van rituelen wordt ingezet om te helen en te herinneren.
Want afscheid nemen is loslaten en tegelijk alles vasthouden
wat dierbaar is. [k maak daarbij ruimte voor herinneringen, voor
de liefde die blijft, voor woorden die troosten en stiltes die
mogen bestaan.

Geen enkel leven is hetzelfde — en dus verdient ook elk
afscheid een persoonlijke benadering.

Wat mag je verwachten?
Na jullie telefoontje of e-mail kom ik bij jullie thuis langs....

Ik neem de tijd om te luisteren naar wie jullie zijn en naar wat
verteld mag worden over degene die jullie moeten missen.

Je mag rekenen op een warme ontmoeting, een gesprek van
hart tot hart - in alle vertrouwen en zonder haast.

Ik stem af op wat voor jullie wezenlijk is — wat uitgesproken
mag worden en wat juist gedragen wordt in stilte.

Mijn kracht ligt in dat fijngevoelige meebewegen, in het
aanvoelen zonder alles te hoeven vragen.

Ik geef vorm aan een afscheidsmoment waarin alles op z’n
plaats valt: de juiste toon, het juiste ritme, precies op het juiste
moment. Een moment van verstilling, van dankbaarheid en van
troost - vervat in woorden die blijven nazinderen.

En naast de vormgeving, schrijf ik en spreek ik bij dit
betekenisvol moment van afscheid.

Dit steeds met zachte stem en oprechte woorden.

Mijn doel is een waardevol moment te creéren dat recht doet
aan wie de overledene was en troost biedt aan iedereen die
aanwezig is.

Vanaf 245,00 euro (exclusief verplaatsingskosten 0,50€/km)


tel:+32476747863
mailto:therosebyelke@telenet.be

